YOL AVONTUUR!

Op avontuur!
Wij gaan weer op kamp!

De Schakels, Gonzo’s, Ernies en Koekiemonsters gaan dit jaar naar een nieuw
kamphuis. Ons vertrouwde Kamphuis de Willyhoeve waar we heel veel jaar fijne
schoolkampen hebben gehad is er helaas mee gestopt.

Het was dus even zoeken naar een nieuw kamphuis wat voldoet aan de eisen die we
hebben voor onze leerlingen.

We hebben een mooie accommodatie gevonden in Ommen. Het is even rijden maar
dan heb je ook wat!

Mooie ruime kamers met heerlijke stapelbedden! Fijne eet/recreatie zalen en een
prachtige omgeving waar we mooie avonturen kunnen gaan beleven.

Want avonturen staan op het programma dit jaar!

Dinsdag bij aankomst pakken we onze koffers uit en maken we onze bedden op. Dan
gaan we op ontdekking in en om het kamphuis.

S 'middags staat er een leuke activiteit op de planning. Welke dit wordt laten we altijd
afhangen van het weer en de sfeer. We bedenken veel leuke dingen die we kunnen doen
en die zetten we in wanneer het kan en het nodig is. Er zal ook wat vrije tijd tussendoor
zijn. Voor het eten kijken we naar De show”. Dit jaar hebben we 2 speciale gasten die
ons komen vermaken. Ze zijn wat oud maar daardoor hebben ze heel veel avonturen
beleeft. Ze komen ons vertellen over hun grootste avontuur dit kamp.

Na de show schuiven we aan tafel voor de beroemde kampmacaroni! Smullen dus!
Zeker omdat dit maaltje wordt bereid door Meester Carl, Juf Sjakkie en Meester Geert-
Jan, zij gaan dit kamp mee als keukenploeg.

Als het donker wordt dan kruipen we knus bij het kampvuur om liedjes te zingen.

Na een lekkere douche kruipen we ons bed in voor een fijne nacht slaap.



Op woensdagochtend krijgen we een gebakken eitje bij het ontbijt. Uiteraard voor
degene die dat willen. Er zijn ook lekkere boterhammen met verschillende soorten
beleg. Bij de dag opening horen we wat het plan voor die dag is. Een film met popcorn?
Een bosspel? Een sportdag? Het kan allemaal. We zullen ons in ieder geval goed gaan
vermaken. Ook deze dag kijken we voor het eten naar de show.

Het avondmaal is deze woensdag kipspiesen met aardappeltjes en salade. Meestal
krijgen we ook nog een lekker toetje. Als het eten gezakt is dan is het tijd om onze mooie
kleren aan te doen. Een mooie pyjama of een verkleedpak. Het kan en mag allemaal.

Na deze disco duiken we ons bed in voor de tweede en tevens laatste nacht op kamp.

Donderdagochtend pakken we de koffers in voor het ontbijt. En kijken we nog 1 keer
naar de show.

Om 10 uur vertrekken we dan naar Delft om lekker even te gaan spelen en eten met zijn
allen in Monkey Town.

We vermijden zo de files in de middag.
Rond half 4 staan we weer moe maar voldoen op school.

En zo zit het avontuur er weer op...

Aan al het leuke komt weer een eind maar wel kunnen hierna hopelijk terugkijken op

een fijn kamp!




